Hij was er altijd voor iedereen,
met raad en daad, nog zoveel te doen,
zoveel te geven, nog niet klaar in dit leven.

Dankbaar aandenken aan de heer

WILLY MERTENS

Echtgenoot van mevrouw LOUISA VAN BALLAER.

Geboren te Olen op 26 augustus 1935 en aldaar
thuis in familiekring overleden op 23 februari 2011.

Voormalig voorzitter voetbalelub K.F.C. Buul, Olen
Voorzitter biljariclub Rood-Wit, Poederlee

Zal het missen ooit verdwijnen,

zal de zon ooit weer schijnen.

Nooit meer zijn hulp, nooit meer zijn lach,
alles gaat terug naar die ene dag.

Hoe kunnen we doorgaan zonder hem,

hoe moet het verder zonder zijn stem.

We zien en horen hem telkens weer,

het gemis wordt niet minder, alleen maar meer.
Maar het vertrouwen dat hij ons heeft gegeven,
maakt dat we door moeten gaan met het leven.
En al zijn we hem in het leven dan echt kwijt,
zijn herinnering en innige liefde

leven in ons voort,

voor altijd.

Wij danken u voor uw troost en medeleven.

Begr.-Fun. Engelen-Verhulst, Boekel 2, O.-L.-Vr.-Olen, tel. 014/21.62.86



